
Aan alle leden en ouders/verzorgers van voetbalvereniging Peursum,

We richten ons tot jullie met een dringende, maar vooral ook positieve oproep: wij hebben jullie hulp nodig!

Zoals jullie weten is onze club veel meer dan alleen voetbal. Het is een plek waar we samenkomen, plezier maken en
sportieve successen vieren. Maar dat lukt alleen als we ook achter de schermen samenwerken — en daar hebben we
nu echt een handje extra bij nodig. Zoals jullie je kunnen voorstellen draait de vereniging volledig op vrijwilligers. En dan
hebben we het over de teambegeleiding, scheidsrechters, onderhoud aan de velden, schoonmaak, bezetting kantine
etc.

Wat is er aan de hand?
We zoeken voor het komende seizoen vrijwilligers voor de bar. We zoeken scheidsrechters, leiders en grensrechters voor
de teams. Met de start van het seizoen zullen ouders en oudere spelers zich hier wellicht al voor op gaan geven,
hopelijk kunnen we op jullie rekenen!
We weten echter al dat we voor komend seizoen een tekort aan vrijwilligers voor in de keuken en vrijwilligers voor de
schoonmaak hebben.  De vroege keukendienst tot 12 uur wordt al keurig ingevuld door onze seniorenteams. Maar de
andere diensten moeten we samen met de rest van de vereniging opvangen. Dat betekent: de ouders van
jeugdteams, leden van andere teams, broers, zussen, opa’s en oma’s… iedereen ouder dan 16 jaar die een paar uur
wil bijdragen is meer dan welkom!
Daarnaast moeten de keuken en de bar twee keer per jaar grondig schoongemaakt worden, hier hebben we ook hulp
bij nodig.  De kantine wordt al wekelijks schoongemaakt door een bedrijf, maar een grote schoonmaak één keer per
jaar is zeker nodig!

Hoeveel is het werk eigenlijk?
Helemaal niet zoveel! Als elk team 3 of 4 diensten per seizoen invult, dan zijn we er al! 격겪겫견겭Het kan dus zo zijn dat je maar
1 keer per 2 seizoenen nodig bent.
En we laten je natuurlijk niet aan je lot over: de ‘vaste’ keukenvrijwilligers draaien mee én helpen bij het inwerken. We
doen het samen. Voor het schoonmaken van de bar en keuken denken we dat we met ca. 12 personen per keer
genoeg te hebben – en dat maar twee keer per jaar.

 Niet vrijblijvend, maar wel samen
We willen hier duidelijk over zijn: meedoen hoort bij lid zijn van onze vereniging.
Iedereen levert op zijn of haar manier een bijdrage — of je nu zelf speelt of een kind op het veld hebt staan. Alleen dan
kunnen we de kantine openhouden, de boel schoon houden, de contributie betaalbaar houden én een fijne club
blijven voor iedereen.

Wat levert het op?
· Blije kinderen en spelers die kunnen genieten van iets lekkers na hun wedstrijd 菁菂菃菄菅菆菇菈
· Een gezellige sfeer in een schone kantine ������
· En het allerbelangrijkste: een club waar iedereen zich inzet en die blijft draaien — ook buiten het veld.

Hoe nu verder?
We hopen nu natuurlijk dat we veel aanmeldingen krijgen, dat is het mooiste. Daarnaast gaan we de jeugdteams
indelen voor een keuken- of schoonmaakdienst. Deze indeling zullen wij maken en als dit niet uitkomt is het de
bedoeling om zelf onderling te ruilen binnen het team. Dit zal op tijd gecommuniceerd worden via de mail. Daarnaast
zijn we bezig met een systeem waardoor jullie daar ook een reminder van krijgen. Iedereen zal op een gelijke manier
zijn/haar bijdrage leveren.

Samen maken we er iets moois van.
Alvast enorm bedankt voor jullie begrip, inzet en betrokkenheid! 떑떜떒떓떔떕떖떗떘떙떚떛떝

Met sportieve groet,
Bestuur Voetbalvereniging Peursum


